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Leer Vraag Ontmoet Lees Doe

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een echte 
boekenwurm. Ik leen stapels boeken in 
de bibliotheek. Hier vind je de boeken 
die ik deze keer de leukste vond!

Matilda

Er was eens een 
sprookje 

Natalia en Lauren O’Hara, 
uitgeverij Boycott

Heb je altijd al een held 
willen zijn? Dat kan met dit 
boek! In dit sprookjesboek 
bepaal jij als lezer hoe het verhaal verder 
gaat. Uit 4 plaatjes kies je het plaatje dat jou 
het meeste aanspreekt. Leuk interactief boek 
om samen te lezen en te kiezen, met frisse 
tekeningen. 

Vanaf 5 jaar.

Vos en Vis

Daan Remmerts de Vries,
uitgeverij Gottmer

Vos gaat de zee op om 
een vis te vangen voor het 
avondeten. Hij heeft geluk 
en vangt een vis! Alleen kan 

hij het strand niet meer zien en raakt de weg 
kwijt. Vis weet de weg wel, dus die kan Vos wel 
helpen. Toch? Grappig en mooi 
prentenboek over slimme en wat minder 
slimme dieren. 

Vanaf 4 jaar. 



Gek op gamen

Fred Diks 
en Donna Kroese, 
uitgeverij Volt

In de nieuwe serie BAM!-
boekjes is dit een deel  
over gamen. Er wordt 
verteld welke apparaten 

er zijn en er worden voorbeelden gegeven van 
games. Er staat ook dat je het niet al te lang 
achter elkaar moet spelen. Maar ook dat je 
het als werk kunt doen. Met vrolijk gekleurde 
tekeningen die goed bij de informatie passen.  

Vanaf 6 jaar. 

Obi en Tito Tapir

Mathilda Masters en 
Georgien Overwater
uitgeverij Lannoo

In de straat waar Obi 
woont komen nieuwe 
buren wonen. Het 
is een familie tapirs, 
maar niemand mag dat 

weten. De tapirs waren bedoeld voor de vorige 
bewoonster van het huis, maar die is overleden. 
Obi’s vader zorgt nu voor de nieuwe bewoners. 
De bijzondere personages in het boek zorgen 
voor grappige situaties en een bijzonder 
avontuur met veel humor. Een echte aanrader, 
ook voor het Makkelijk Lezen Plein (MLP). 

Vanaf 8 jaar.

Lina en het 
huisdierdraakje

Leah Mohammed 
en Loretta Schauer, 
uitgeverij Veltman

Lina wil heel graag een 
puppy en op de dag van 
haar verjaardag krijgt ze 
er ook eentje. Alleen is het 
stiekem een draakje! Dit draakje verandert snel 
in een hond als er iemand anders in de buurt 
is. Maar Pup gedraagt zich nog niet echt als 
een hond en Lina moet zorgen dat ze uit de 
problemen blijven. Bijzonder en grappig verhaal 
met veel tekeningen. 

Vanaf 7 jaar. 

Help, waar zijn onze 
ouders?

Larry Hayes 
en Katie Abey, 
uitgeverij Luitingh-
Sijthoff

Eliza en haar broertje 
krijgen van hun ouders 
te horen dat ze de kans 
van hun leven hebben 
gekregen: ze mogen als eerste mensen op 
Mars gaan wonen. Alleen mogen de kinderen 
niet mee. Samen gaan ze op zoek naar hun 
ouders om ze terug naar aarde te brengen. De 
weg naar Mars gaat gepaard met veel gekke en 
spannende avonturen. In het boek staan veel 
tekeningen die goed bij het verhaal passen. 

Vanaf 9 jaar.
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Waar komt ons eten 
vandaan

Julia Durr, 
uitgeverij de Eenhoorn

Weet jij precies waar jouw 
eten vandaan komt? Dit 
boek neemt je mee op 
reis die ons voedsel stap 

voor stap aflegt. Zo zie je de weg van de melk, 
vis, eieren en tomaten. Van kleine boerderijen 
tot grote bedrijven, alles gedetailleerd in beeld 
gebracht, heel interessant om te zien! Prachtig 
en leerzaam boek. 

Vanaf 10 jaar

Mijn soundtrack van 
groep 8

Anke Werker en Katrien 
Holland, 
uitgeverij Zwijsen

Boek in de serie 
‘Toneellezen’, over Stan 
uit groep 8. Ze zijn 
met school druk bezig 
met voorbereidingen voor de eindmusical, 
en Stan doet natuurlijk mee. Hij is heel 
muzikaal en speelt prachtig piano en hij gaat 
binnenkort toelatingsexamen doen voor een 
muziekopleiding. Maar dan willen zijn ouders 
kleiner en duurzamer gaan wonen. Hoe moet 
dat dan met zijn piano? Dat past nooit! Leuk 
verhaal, vooral dat je het met elkaar kunt lezen 
als toneelstuk. 

Vanaf 10 jaar, past ook op het Makkelijk Lezen Gevaarlijk water 

Marte Jongbloed,  
uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Dit jaar is het 70 jaar 
geleden dat de Water-
snoodramp plaatsvond, 
in de provincies Zeeland 
en Zuid-Holland. Maarten 
is 12 als dit gebeurt. Hij 

vlucht met zijn ouders naar de zolder van het 
huis omdat het water zo hoog komt. Buiten ziet 
hij van alles langsdrijven, meubels, planken 
en zelfs een overleden persoon. Je leest in dit 
boek hoe heftig de watersnoodramp was. Het is 
spannend, en tegelijkertijd heel indrukwekkend. 
Met een prachtige cover van Marieke Nelissen. 

Vanaf 11 jaar. 


